Waarom kopen als je
het ook kunt lenen, ruilen
of delen? Journalist
Marlies Dinjens (33) doet
dat al een tijd en kan het
ledereen aanraden. ‘Het
levert je zo veel meer op!
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'Dit boek laat perfect zien hoe de sharing

economy onze wereld verandert.’

Verdwaasd doet een buurman s ochtends
om half negen de deur open. Ik zou toch
vandaag langskomen om die reisgids van
Parijs te lenen via Peerby.nl? Volgende
maand vertrek ik naar de Franse hoofdstad
om een conferentie over de deeleconomie
bij te wonen. Ik zal een weekje slapen in het
piepkleine appartementje van ene Manuel,
die op zijn beurt weer in mijn huis in
Amsterdam-Noord logeert. ‘Oh, natuurlijk.
Jij komt voor de reisgids,” roept de mij
onbekende buurtgenoot enthousiast. Hij
grijpt achter zich in een kast naar twee
boekjes. Of ik er nog een kaart bij wil en
een leuk adresje op Airbnb.nl? We raken
aan de praat over Parijs en over ons werk.
Deze ontmoeting illustreert precies wat ik
zo fascinerend vind aan de deeleconomie,
ofwel de sharing economy. Je leent of ruilt
spullen en diensten en daardoor ontmoet je
bijzondere mensen en kom je op plekken
waar je anders nooit was geweest. Het
afgelopen jaar heb ik me verdiept in deze
nieuwe economie en ben steeds meer gaan
delen. Want bijna alles is tegenwoordig te
ruil of te deel: huizen, auto’s, maaltijden,
spullen, kleding, kennis... Zelfs je hond of
surfplank kun je te leen aanbieden via de
talloze platforms die er online inmiddels

allemaal bestaan.
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KONNEKTID.NL:

SUSHI LEREN MAKEN VAN
DE BUURMAN

Michel Visser (32) is de bedenker
van Konnektid.nl. Via dit platform
kun je vaardigheden leren van en
aan mensen uit de buurt.

‘Een paar jaar geledenving ik in de
tram een gesprek op tussen twee
jongens. |k ben van origine acteur en
was op de terugweg van een toneel-
repetitie. De jongens waren vanwege
hun slechte presentatie afgewezen
voor een sollicitatie. Als toneelspeler
had ik daar natuurlijk heel goed bij
kunnen helpen, bedacht ik me later,
maar zouden ze mij ooit kunnen
vinden? We zitten echt opgesloten in
onze eigen kennisbubbles. Door een
filmpje van Rachel Botsman (een
van de grondleggers van de sharing
economy, red.) kwam ik in aanraking
met de deeleconomie. We delen
steeds meer zaken, waarom dan
geen vaardigheden? Zo werd het idee
voor Konnektid.nl geboren. Via deze
community deel je je kennis en kun
je allerlei ‘skills van je buurtgenoten
leren. Vier categorieén zijn op dit
moment populair: koken, taallessen,
muzieklessen en computervaardig-
heden zoals werken met Wordpress
en Excell. Zelf heb ik bijvoorbeeld
les gehad van mijn buurman in het

maken van sushi.’

MAATSCHAPPLJ

Het eerste wat ik deel, is meteen ook mijn
meest waardevolle bezit: mijn koophuis.

Ik ruim mijn appartement op, fotografeer
vanuit een gunstige hoek mijn woonkamer
en keuken en maak een advertentie aan op
Homeexchange.com, een huizenruilsite.
Mijn nederige onderkomen van veertig
vierkante meter aan 't IJ in Amsterdam ziet
er ineens zeer aantrekkelijk uit. Met vriendin
A. zoek ik op een regenachtige woensdag-
avond naar een geschikte ruilwoning.Villa’s
op Ibiza, lofts in NewYork en landhuisjes in
Toscane passeren de revue. Ik besluit dat we
toch enigszins realistisch moeten blijven:
de eigenaar van een kapitale villa heeft
wellicht geen interesse in mijn tweekamer-

woning vol tweedehands meubels.

BLijft mijn huis wel heel?

Tot onze verbazing reageert de Spaanse
Pilar enthousiast op ons bericht. Ze bezit
een tweede huis aan de Spaanse kust op
een uur rijden van Bilbao, met zwembad en
tennisbaan. Pilar wil graag nog eens met
haar man naar Amsterdam. Ze zal ons eerst
ontvangen in haar tweede huis en daarna
naar Amsterdam afreizen. Als we een paar

weken later bij de kerktoren van een verlaten

Spaans dorpje op haar wachtenenze —

ik nog meer reizen! Deze souvenirs

® nam ik mee van Papoea.’



LENA:

LEEN EEN LEUKE
FEESTJURK UIT DE
KLEDINGBIBLIOTHEEK
Elisa Jansen (30) is samen met
haar zussen en een goede vriendin
oprichter van Lena-library.com, the
Fashion Library. Via deze site kun
je kleding lenen.

‘Samen met mijn twee zussen en
mijn vriendin Suzanne had ik in
Eindhoven al acht jaar een vintage
kledingwinkel met een webshop.
Tweedehands sprak ons om het
duurzame aspect. Dat kleding niet
wordt weggegooid, maar opnieuw
wordt gedragen. Tijdens een lange
autorit in de vakantie ontstond het
idee voor een kledingbibliotheek.
Hiermee willen we laten zien dat

het ook anders kan op het gebied
van milieu, kinderarbeid en massa-
consumptie. Na een lange zoektocht
naar een geschikt pand besloten we
ons in de Amsterdamse Jordaan te
vestigen. Het is natuurlijk belangrijk
dat we op een centrale plek in de stad
zitten. Het idee slaat echt aan, we
hebben al tientallen abonnees terwijl
we net een paar maanden bezig zijn.
Onze doelgroep blijkt heel breed te
zijn, van jong tot oud. Ze kiezen voor
Lena omdat ze het milieu belangrijk
vinden, maar ook omdat ze willen
bezuinigen of minder spullen willen
hebben. Wij kopen kleding onder
andere in bij een vintagegroothandel.
Je kunt bij ons kleding lenen met een
strippenkaart of een abonnement.
Als abonnee mag je de kleding zo
lang houden als je wilt. Met een
strippenkaart is de leentermijn vijf
dagen. Dat is bijvoorbeeld handig als
je een jurk nodig hebt voor een feest.’
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tien minuten te laat is, vragen A. en ik ons

even af of dit te mooi is om waar te zijn.
Maar dan herken ik gelukkig de blonde
vrouw die komt aanlopen van de foto op de
huizenruilsite. Pilars huis blijkt in een
prachtig complex te liggen, met maar liefst
twee zwembaden. We worden overladen
met goede adviezen en in de koelkast staat
de wijn koud.

Bij thuiskomst zet ik mijn woning meteen
op Airbnb.nl. Ik wil weten of het verhuren
van je eigen huis ook goed werkt. Stiekem

vind ik het doodeng. Mijn eerste gasten zijn
Anja en Alek uit Slovenié. Ze lijken mij een
rustig stel, aangezien ze in het bericht bij
hun reservering voornamelijk reppen van
bezoekjes aan het Anne Frank Huis en
verschillende musea. Maar als de dag van
hun aankomst dichterbij komt, word ik toch
wat zenuwachtig. Wil ik mijn huissleutel
wel afgeven aan wildvreemden? Laten ze
mijn huis wel heel? Mijn vrees blijkt totaal
ongegrond. Als ze zijn vertrokken, vind ik

een heel aardig briefje en een reisgids van

PROBEER HET OOK EENS! GRATIS OF VOOR EEN PRIKKIE

* Via of

kun je de auto gebruiken van mensen

uit de buurt. De organisatie zorgt dat alles qua verzekeringen goed

geregeld is.

* Voor € 30 naar Parijs of Berlijn? Kijk dan eens op . Via

deze site kun je meeliften met onbekenden. Carpoolen kan ook via de

app

Klusjesman uit de buurt nodig? Via

bieden allerlei handige

mannen en vrouwen zich aan. Maar je kunt ook op deze site terecht als
je hulp zoekt bij computerproblemen of met het organiseren van een

verjaardagsfeestje.

* Boot huren of verhuren? Dat kan ook via verschillende deelplatformen
zoals of

* Op staan ouderen die een maatje willen zijn voor je huisdier.

Dit initiatief werkt twee kanten op: de ouderen genieten van een hond
of kat zonder de constante zorg en de dieren krijgen aandacht.

* Aanschuiven bij de buren? Dat kan via

, een site

met veel huiskamerrestaurants. Misschien schuilt er in jouw buurman

wel een topkok!
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FOODSHARING:

ETEN DELEN IN PLAATS
VAN DE PRULLENBAK IN

Eva van Dijk (37) richtte Foodsharing.nl
op, een platform waarop overbodig
voedsel gedeeld kan worden.

‘Als student had ik een bijbaantje in een
hostel. Daar was elke dag een buffet,
waar heel veel eten werd weggegooid.
Ik probeerde dat aan projecten voor
daklozen te doneren, maar merkte al
snel dat het weggeven van houdbaar
voedsel aan strenge wet- en regel-
geving gebonden is. Jaren later kwam
ik weer in het hostel terecht en nog
steeds werd dat eten in de vuilnisbak
gemieterd. Tijdens mijn zoektocht over
voedselverspilling kwam ik erachter
dat ook in huishoudens heel veel eten
wordt weggegooid, jaarlijks wel vijftig
kilo! Daardoor kwam ik op het idee voor
Foodsharing.nl, een platform waarop
eten gedeeld kan worden. |k begon een
Facebook-groep en moedigde vrienden
aan om daar foto's op te zetten. ‘Kan
die paprika niet op Facebook?’ vroeg ik
dan. Die groep werd steeds groter en
groeide uit tot een website. Hierop
worden bijvoorbeeld blikken groente
gedeeld, paprika'’s of kerstpakketten.

In 2012 kwam ik Anne Marie Verkade
tegen. Zij had in haar tuin een kast
gezet waarin buurtbewoners levens-
middelen konden delen. We besloten
onze krachten te bundelen en een
stichting te beginnen. Nu staan er

op meerdere plaatsen in Nederland
kasten en wordt er via onze site voedsel
gedeeld. Onze slogan is: minder
verspilling, meer verbinding.’

‘Twee jaar geleden verscheen mijn eerste

boek (geschreven met Stan de Jong, red

Nu werk ik aan een praktisch boek wazrin
ik uitleg hoe de deeleconomie werk:

‘Deze reisgids van Parijs leende ik via

Peerby.nlvan mijn buurman. De hangmat

is erg populair bij mijn gasten.’

Slovenié met de vraag of ik ook een keer bij
hen langskom. Dit experiment toont aan
dat heel veel mensen te vertrouwen zijn

en jouw huis en haard respecteren. Ook
leer ik dat je soms te snel oordeelt. De botte
Poolse man, die mij geen blik waardig gunt
en aan wie ik met tegenzin mijn huissleutels
overhandig, laat mijn huis blinkend schoon
achter. Ook heeft hij nog ruimte gevonden
in zijn koffer voor een flinke doos chocolade
die hij voor me achterlaat. Als ik mijn huis
verhuur, slaap ik zelf bij vrienden, bij mijn
ouders of boek ik een weekendje weg.

Nu ik toelaat dat anderen in mijn bed slapen
en op mijn bank zitten, merk ik dat mijn
relatie met spullen steeds meer verandert.

Ik besef welke dingen echt belangrijk en

onvervangbaar zijn: als ik Airbnb’ers over

de vloer heb, neem ik alleen mijn laptop,
sieraden en creditcards mee en berg foto’s
en brieven goed op.

Nu ik minder aan spullen hecht, organiseer
ik een ruilparty, een mooie manier om
overbodige dingen kwijt te raken. Op een
zondagmiddag verandert mijn huis in een
gezellige marktplaats waar vriendinnen
kleding, boeken, dvd’s en keukenspullen
ruilen. Alle spullen die aan het eind in mijn
gang staan omdat niemand ze nodig heeft,
geef ik weg via de Facebook-groep Gratis
Ophalen. Ze gaan naar een buurvrouw die
in de bijstand zit. Ik merk hoe blij het me
maakt om te zien dat zij er gelukkig mee
is. Blijkbaar kan zij deze spullen echt goed
gebruiken. Bovendien ben ik iemand die
graag geeft. Niets maakt me blijer dan
vrienden die aan mijn keukentafel zitten
te genieten van mijn kookkunsten. In de
kroeg geef ik eerder een rondje te veel dan
te weinig en mensen bij elkaar brengen
vind ik heerlijk.

Op een donderdagavond kook ik een
grote pan risotto met paddenstoelen, een
van mijn succesvolste gerechten tijdens
etentjes. Dat wordt mijn volgende deel-
project! Ik zet een foto van de risotto op
Thuisafgehaald.nl, waarop je maaltijden
aan buren kunt aanbieden. Helaas zitten
vreemden blijkbaar niet te wachten op
mijn kookkunsten. Teleurgesteld stop ik
de bakjes in de vriezer. -
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CYCLESWAP:

VERHUUR JE FIETS AAN
EEN TOERIST - EN GEEF
‘M EEN GOEDE STADSTIP
Via Cycleswap.nl kun je je fiets
aan toeristen in Amsterdam
verhuren. David Knap (21) bedacht
de site met drie studievrienden.
‘Een vriend van mij studeert op het
Sciencepark in Amsterdam. Daar
wonen ook veel internationale
studenten die vaak bezoek krijgen.
In die buurt zitten bijna geen fiets-
verhuurbedrijven. Die studenten
moeten dus met hun buitenlandse
vrienden eerst de tram nemen om
daarna een rondje in het centrum
te gaan fietsen op een gehuurde
fiets. Dat bracht mijn vrienden en
mij op het idee van Cycleswap.nl.
Als Amsterdammer kun je op dit
platform je fiets uitlenen. Je zet
een foto online, toeristen kunnen
plaatjes kijken en wij koppelen de
klant aan de dichtstbijzijnde fiets.
Eventuele schade kan worden
betaald met de borg die je als
huurder moet betalen. Wij bieden
een verzekering aan tegen diefstal
en werken samen met een mobiele
fietsenmaker, die meteen langs
kan komen om iets te repareren.
Zelf heb ik onlangs mijn fiets aan
een Franse toeriste verhuurd. Ik
heb haar meteen het terras bij

mij om de hoek aangeraden. Daar
heeft ze later die middag een paar
uurin de zon gezeten. Dat is precies
wat wij willen bereiken: dat je als
toerist niet alleen een echte
Amsterdamse fiets huurt, maar
met tips van de eigenaar de stad
ook door de ogen van een

Amsterdammer kunt bekijken.’

KWESTIE VAN VERTROUWEN

‘Door de technologische ontwikkelingen is het steeds eenvoudiger
geworden om spullen te lenen,’ zegt Pieter van de Glind, samen met
Harmen van Sprang oprichter van kennis- en netwerkplatform

‘Op een platform worden gebruikers door elkaar beoordeeld. Dat maakt
het makkelijker om elkaar te vertrouwen. Vroeger stapte er zomaar een
wildvreemde lifter in je auto. Nu weet je al wie dat is. Delen wordt
dus steeds makkelijker en veiliger.’

is minder belangrijk voor mij geworden.
Hierdoor houd ik meer geld over, waardoor
ik minder hoef te werken en meer vrije tijd
heb. Zelfs mijn huis, dat ik koester en waar
ik trots op ben, stel ik open voor anderen.
Ik denk terug aan mijn favoriete film, Into
the Wild, over een man die alles en ieder-
een achterlaat om zich in de wildernis van
Alaska terug te trekken. Aan het eind trekt

Kenniseconomie 2.0

Ik besluit het over een andere boeg te

hij een conclusie: ‘Happiness is only real
when shared.” Hij had helemaal gelijk. ®
gooien en mijn kennis te delen via het
deelplatform Konnektid.com en de site Marlies Dinjens is journalist en schrijver.
Workshopaandekeukentafel.nl. Op Over haar ervaringen in de deeleconomie blogt
Konnektid reageer ik op een berichtje van ze op Mysharedlife.wordpress.com. Inmiddels
Yolanda die graag wil leren hoe je een is ze 00k bezig aan een boek over het onderwerp.
goede blog schrijft. We spreken af in een
café. Ik leg uit hoe je een tekst schrijft en
geef zijdelings nog wat andere adviezen. Ze
schrijft een lovende recensie over mij op de
site. Ik vind het bijzonder om te ervaren dat
mijn kennis over journalistiek, kranten en
schrijven voor anderen zo waardevol is.
Steeds meer besef ik dat de afgelopen tien
jaar op redacties werken mij veel geleerd
heeft. Ik geef mijn kennis ‘gratis’ weg, maar
krijg er zelfvertrouwen voor terug. Zo heeft
ieder mens vast in zijn of haar leven unieke
ervaringen opgedaan waarvan anderen

kunnen profiteren, filosofeer ik verder.

Delen is echt onderdeel geworden van mijn

'l leen regelmatig schilderijen

leven. Als ik iets wil kopen, besluit ik dat
het net zo goed te leen is via Peerby. Mijn bij de kunstuitleen.’

vertrouwen in anderen is gegroeid en bezit



